
Hester Hendrine Denneboom – van Oosten: Asser jaren 1905-1936 
 
Assen|BS Geboorte|0165.002|1905|356 
Geboorte aangifte van Hester Henderine, opgetekend op 26-12-
1905, door haar vader Jonas van Oosten, veertig jaar van 
beroep manufacturier (1900) koopman (1905) 
23 december 1905, om 1uur namiddag 
 
Hester Henderine van Oosten werd op 23 december 1905 in 
Assen op de Gedempte Singel 17, geboren als 4e kind van Jonas 
van Oosten (1865) en Gonda van Oosten Godschalk. 
 
Haar voornamen kreeg zij van moederszijde van oma Hester 
Godschalk -Levie uit Roden, en van haar vaderszijde van oma 
Henderine van Oosten-Wijnberg uit Assen.  
 
Hester had 3 oudere broers: Abraham (1897), Machiel (1899) 
en Maurits (1901). 
 
Op de geboorteaktes van de kinderen Van Oosten is vader 
Jonas, koopman of manufacturier. Rond 1900 vestigde het 
gezin Van Oosten zich aan de Gedempte Singel 17, waar zij een 
manufacturenzaak hadden. 
Assen had midden jaren ’90 van de 19e eeuw 2 bataljons 
infanterie uit Leeuwarden en Groningen gekregen, waardoor de 

middenstand in Assen zich snel kon ontwikkelen. De Gedempte Singel lag als een spin in het web van de weg naar Groningen en naar Rolde 
aan de noordzijde, het eigenlijke centrum van Assen en de weg naar Meppel en Beilen aan de zuidzijde.  
 
1905 - Gedempte Singel 17, Assen (ansichtkaart eigen bezit) 

 
1906-1922 Gedempte Singel / Kruisstraat 38, Assen 



(Deze foto is uit de jaren 1910-1920, de man voor de deur van de Firma J. Van Oosten een handelsreiziger op wacht, is naar alle 
waarschijnlijkheid Jonas van Oosten zelf. Maker foto onbekend)) 
 

Jonas van Oosten was een ambitieus zakenman en wist al snel een nieuwe locatie voor zijn manufacturenhandel te vinden: In 1906 vestigde de 
Fa. J. Van Oosten zich op de hoek van de Gedempte Singel en de Kruisstraat, in de Kruisstraat op nummer 38. Op deze plek zal de jeugd van 
Hester en haar broers zich voornamelijk hebben afgespeeld. Ongetwijfeld zullen zij in de zaak van hun ouders meegeholpen hebben, toen heel 
gewoon in de middenstandsgezinnen, bovendien woonden zij meestal achter of boven de zaak. Vaak wordt er dan wel een “meisje voor de 
huishouding” gevraagd, maar niet een hulp in de winkel, daar sprongen de kinderen bij.  
 
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog begon Jonas van Oosten te adverteren in de lokale Provinciale Drentsche en Asser Courant: 
(08-05-1917) dit bleef hij doen tot de volgende grote stap in zijn carriere: een zaak voor zijn kinderen in 1922. 
 
Hester doet mee aan een van de wedstrijden voor De Huisvlijttentoonstelling (zaterdag 23/4 en zondag 24/4 1921) wint een eerste prijs met 
het maken van een tafelkleedje 
 
In 1922 is Jonas 57,  
zijn oudste zoon Abraham/Bram(?) (1897), is niet uit het middenstandshout gesneden, kan goed tekenen en kiest voor een technisch beroep in 
zijn geval timmerman en werkt zich uiteindelijk op tot zelfstandig architect, 
zoon Machiel (1899) roepnaam Mie, is meer uit het “Jonas”-hout gesneden, en doet alles samen met zijn 2 jaar jongere broer Maurits (1901), 
roepnaam Mau,  
zijn dochter Hester (1905) is 17 en tot dat zij gaat trouwen en een eigen gezin gaat stichten, krijgt zij ook een plek in het nieuw op te richten 
bedrijf. 
 
Jonas van Oosten heeft zijn oog laten vallen op het markante pand aan de Gedempte Singel 10!  
Met gevoel voor humor noemt hij zijn bedrijf “De Walvisch”, dat ook als zodanig zichtbaar is in een vignet tussen 2 verdiepingen. Èn bij de 
Kamer van Koophandel werd het bedrijf ingeschreven als zijnde van J.v.Oosten & Zn 
Het hele gezin verhuisde mee naar de Gedempte Singel 10, de zonnige zijde van de straat!  

(onbekende ansichtkaart) 



In 1924 trouwt oudste broer Abraham in Amsterdam met Heintje/Henny Stork, samen gaan zij wonen in Den Haag. 
 
In 1925 verhuizen Jonas (60) en zijn vrouw Gonda (54) met Hester (20) naar de Oosterhout straat 4 in Assen, een zijstraat van de Zuidersingel 
aan de zuidkant van het centrum, net buiten het centrum: Het Drostelaantje door, langs de Brink, de Brinkstraat in en dan linksaf naar de 
Gedempte Singel 10. (De route is anno 2024 nog steeds hetzelfde, is 500m lang en ca 7 minuten lopen.)  
 

  Ousterhoutstraat 4            Drostelaantje > Centrum 

Oosterhoutstraat ca. 1929 
 
Abraham en zijn vrouw Heintje en dochter Gonda vestigen zich in Assen en wonen eerst in bij de familie op de Oosterhoutstraat 4. 
 
1927: 
Op 23 augustus 1927 verlooft Hester zich met Jo (Joel) Denneboom uit Roden. Jo Denneboom is op 16 september 1901 geboren. Ingeschreven 
bij de Burgelijke Stand in Roden, maar geboren in het Drents-Groningse Nietap-Leek. In de gemeente Roden, waar ook Hesters moeder en oma 
werden geboren. Jo is handelsreiziger en zal na de verloving gaan wonen op Gedempte Singel 10 in Assen, bij Michiel, zijn vrouw Johanna, 
zoon Jonas en broer Maurits. 
Ook Jo komt uit een gezin van 4 kinderen: 4 jongens: Samuel, Herman, Abraham/Bram en Joel/Jo, ook Jo is de jongste van het gezin. 

 
PDAC- 23 augustus 1927 
 
 
 
 

                                         Beeldbank Groningen 
 

 



 
Het gezin Denneboom uit Leek: vlnr: Abraham Denneboom, Bartha Menco-Denneboom, Herman Denneboom, Eva Denneboom-Nathans , Joël 
Denneboom en Dora? 
www.museumjoodseschooltje.nl te Leek 
 
1930: Provinciale Drentsche en Asser Courant op 15 februari 1930: Jo Denneboom opent ’t Noorder Sporthuis aan de Kerkstraat 22A 

Ook dit pand is weer spectaculair te noemen: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/468975  
Kruisstraat 22A           fb.com/groups/oudassen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het pand Kerkstraat 20-24 is oorspronkelijk ge-
bouwd als dubbele bovenwoning annex "magazijn 
voor glas, aardewerk en luxeartikelen", een functie 
die nog in de originele belettering staat vermeld in 
de latei boven de winkelpui. Het in 1905 in Over-
gangsstijl gebouwde WINKEL/-WOONHUIS is ont-
worpen door de (Asser) architect M. de Vries, wiens 
naam evenals het bouwjaar staat vermeld in een 
glazen geveltableau. 
Het pand heeft drie bouwlagen onder plat dak, 
waarvan de parterre een winkel-en de twee ver-
diepingen een woonfunctie hadden. De asymmetri-
sche voorgevel met verspringende gevelvelden is 
opgetrokken in rode verblendsteen. De deels nog in 
oorspronkelijke staat verkerende winkelpui heeft in 
de twee buitenste van de drie terugliggende entree-
partijen nog de oorspronkelijke, fraai bewerkte Art 
Nouveau deuren met geslepen glas boven hardste-
nen drempels en poeren. De pui is onder het rechter 
etalageraam en in de linker penant nog voorzien van 
de oorspronkelijke, geprofileerde zwart geschilder-
de plint en heeft onder de brede geglazuurde lijst 
met waterhol ook nog de originele latei in de vorm 
van een met metalen bloemen versierde puibalk. De 
bovenlichten die zich hier oorspronkelijk onder Be-
vonden zijn geheel weggewerkt achter detonerende 
platen, die een visuele breuk veroorzaken tussen de 
pui en de rest van de façade. Links van de linker en-
tree bevindt zich een poortdoorgang.  
In 1928 heeft er een (horizontale) splitsing plaats-
gevonden: In de portiek met de karakteristieke 
ronde etalage ruiten, waar L + R   2 winkel-deuren 
op uitkomen en in het midden de toegang tot de 
(erker) woning nr. 22 erboven, is de L winkeldeur de 
toegang tot Kerkstraat 22A, met achter het pand 
ruimte voor werkplaatsen/opslag en inpandig aan 
de achterzijde, het is een diep pand, een woonge-
deelte. 
 
Op 15 september 1931 trouwen Hester en Jo: 
Broer Abraham is haar getuige. Zijn tweede dochter, 
de in Assen op 29-01-1931 geboren Johanna Hester, 
heeft hij naar zijn zusje vernoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1933: 

PDAC 13 september 1933 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDAC 12 september 1933 
 

Op 11 september 1933 wordt Harry Sam Denneboom geboren aan de Kerkstraat 22A, te Assen. Hij zal het enige kind blijven in het huwelijk 
van Hester en Jo Denneboom. Voor Jonas en Gonda van Oosten is het hun 7e (en laatste) kleinkind. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/152870/harry-sam-denneboom  < www.museumjoodseschooltje.nl te Leek 
 
 
enkele voor-
beelden van 
de “strip” ad-
vertenties van 
“De Walvisch” 
uit het begin 
van de jaren’ 
30 zoals die in 
de PDAC 
verschenen.- 
Delpher  
archief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mie (Machiel) en Mau (Maurits) zijn alom bekend in Assen, niet alleen vanwege hun zaak, en de ‘geinige’ advertenties (misschien door Abra-
ham/Bram) getekend, maar vooral ook hun humor en die van hun vader moeten legendarisch zijn geweest. Hoe Hester en Jo en Abraham en 
Heintje hier mee omgingen is onbekend.  
 
Er bestaat een foto met lachende gezichten van het gezin van Jonas en Gonda. Het is niet te achterhalen waar deze foto gemaakt is. Omdat 
het een zonnige foto achter een huis is, zou deze gemaakt kunnen zijn aan de Oosterhoutstraat 4 (de achterzijde is op het Westen/Zuid 
Westen), of aan het laatste adres waar Jonas en Gonda naar toe verhuisden, de Beilerstraat 13 in Assen (de achterzijde is op het Zuiden/Zuid 
Oosten). Fotocollectie L. Vos. 
 

 
 
Jonas van Oosten en Gonda Godschalk met hun kinderen van links naar rechts: Hester Henderine, Machiel, Abraham en Maurits. 
Foto uit Het Joods Monument 
 

   
   Machiel van Oosten                Johanna van Oosten-Jakobs                   Maurits van Oosten 
 
Machiel en zijn vrouw Johanna (Jakobs), hun 3 zonen, Jonas/Jonny, Israel Berty/iwan, Ies of Iet en Maurits Henk/Maunie en broer/zwager en 
oom Maurits woonden in het pand van “De Walvisch” op de Gedempte Singel 10, het familiebedrijf. 
 
 
 



De zonen van Mchiel en Johanna van Oosten-Jakobs. 
 
Foto: maker onbekend 
 
Jonny van Oosten, 9 augustus 1926 
Ies van Oosten, 27 december 1927 
Maunie van Oosten, 7 januari 1933 
 
opname: waarschijnlijk midden jaren ’30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abraham van Oosten woonden in de jaren’ 30 met zijn vrouw Heintje/Henny van Oosten-Stork aan de Kloosterstraat nr. 5, aan de rechterzijde 
van het pand, is een kantoorruimte, waar hij waarschijnlijk zijn kantoor hield. 
(De Kloosterstraat ligt op de route Oosterhoutstraat > Drostelaantje kruizing met de Kloosterstraat > Brink, Brinkstraat, Gedempte Singel 10) 

 
Abraham van Oosten        Henny van Oosten-Stork 
 
Bram op de fiets met Anneke voorop, naast hem rent 
Gonnie, Leo rent op het trottoir. 
 
Deze foto is begin jaren’30 gemaakt. 
Foto’s: www.Vhaonline.usc.edu 
 (waarschijnlijk ge-upload door Gonnie van Oosten) 
 
 
1936 

PDAC 1936:   6 februari ^,                                    3 maart  /,                      16 april  > 
 



20 april 1936 PDAC 
Het is onbekend waarom ‘t Noorder Sporthuis in februari 1936 
(plotseling ?) stopte en er een opheffings-uitverkoop 
geadverteerd werd in het PDAC. Zelfs een kleine advertentie 
voor verkoop van woninginrichting , in maart. Op 16 april (!) 
nog een advertentie: een algemeen bericht van opzegging van 
lidmaatschappen van alle plaatselijke verenigingen mede 
namens Hester.  
Of Hester lid was van de vrouwenverenigingen van de Kerk, of 
dat zij zich heeft ingezet voor acties vanuit de Kerk of een van 
de vrouwenverenigingen is niet bekend. Hetzelfde geldt voor 
haar moeder Gonda en schoonzussen Henny en Johanna. 
 

Tussen 9 en 15 april 1936 vertrokken Joel, Hester en Harry Denneboom naar Apeldoorn, waar zij gingen wonen aan de Schuttersweg 137. 
Foto Joel: uitsnede uit familie foto zie boven: www.museumjoodseschooltje.nl te Leek /Mw.; Foto Harry en Hester: onbekende maker, waar-
schijnlijk gemaakt in Afpeldoorn. https://collections.yadvashem.org/en/names/14055030 uploaded door Shulamit Denebum Navon; de foto 

is door Mw. Denebum 
Navon in tweeën geknipt 
om hen bij Yad Vashem 
een gezicht te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


