
Joodse familie Den Hartog krijgt passend eerbetoon 

Vier leden van de Joodse slagersfamilie Den Hartog werden in 1943 gedeporteerd naar het Poolse Sobibor, waar zij kwamen te overlijden. Ter nagedachtenis aan 
Abraham (de vader), Simon, Rosetta en Sara Betrina (drie van zijn kinderen) worden op maandag 22 februari 2016 om 15.00 uur voor hun voormalige huis in de 
Damstraat ‘struikelstenen’ gelegd. Ze houden de herinnering aan wat deze Joodse familie is overkomen levend.  

 

Het gezin Den Hartog omstreeks 1924,  
Vooraan: moeder Leentje, Betrina Regina (Tin ), vader Abraham 
Achteraan: Elisabeth (Bets), Sara Betrina (Saar), Stijntje, Simon, Anna, Rosetta Sara 
 

Een naam, een mens 

“Het gaat niet om deze stenen zelf, maar om wat ze uitdrukken. Zodat jongere en oudere mensen weten wat de reden is dat deze familie geen plaats meer heeft binnen 
onze gemeenschap”, legt Herman van Beek, secretaris van de Stichting Stolpersteine Ridderkerk uit. “In de messing ‘steentjes’ zijn de naam, geboortedatum, 
deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. Een steen, een naam, een mens.” 

Struikelen met je hoofd en je hart  

Struikelstenen, in het Duits Stolpersteine, is een project van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. 
In zijn opvatting is een mens pas vergeten als zijn naam is vergeten. 
Herman: “De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.” 
 

Eerste Stolpersteine voor Ridderkerk 

Het project begon in 1996 in Berlijn. Momenteel ‘struikelen’ in heel Europa mensen ter nagedachtenis aan de vervolgde Joden uit de Tweede Wereld- oorlog.  
Eind 2015 had Demnig 56.000 Stolpersteine geplaatst in 1.600 steden en dorpen in achttien landen. Op 22 februar legt de kunstenaar persoonlijk de eerste vier 
Stolpersteinen voor Ridderkerk in de stoep. 
 
Stichting Stolpersteine Ridderkerk  

Door in 2015 een stichting op te richten, zijn vier zeer gemotiveerde mensen bijeengebracht om het project in deze gemeente te realiseren.  
Els de Winter-Peekel en penningmeester Ragnar Donker  zijn Ridderkerkers en allebei vrijwilliger bij de Oudheidkamer. Voorzitter Piet de Vries woonde  
tot voor kort in Ridderkerk. Secretaris Herman is historicus. Zijn ouders zijn geboren en getogen Ridderkerkers. 
 
Samenwerking 

In eerste instantie (2009) lag het initiatief voor de Stolpersteine bij de Dijksynagoge (ook verantwoordelijk voor de boom bij het gemeentehuis). 
Later kwam de Oudheidkamer in beeld en kwam er een gift vanuit een kerk in Rijsoord. 
De gemeente Ridderkerk heeft aan het project meegewerkt door een startsubsidie te verlenen en ook Fonobori heeft het mogelijk gemaakt om de stenen te leggen. 
 

Reis door geschiedenis  

Herman: “We zijn zeer dankbaar dat deze plaatsing nu echt gaat gebeuren. Uiteindelijk hopen wij meer stenen te kunnen plaatsen bij  voormalige adressen van Ridder- 
kerkse oorlogsslachtoffers. Een wandeling door een doodgewone straat verandert daardoor opeens in een reis door de geschiedenis. Wij kijken nu naar wat er mogelijk 
is voor de andere zussen in het gezin Den Hartog. Zij zijn weggevoerd vanuit het Joodse ziekenhuis aan de Schietbaanlaan in Rotterdam en zijn in Auschwitz gestorven.” 

Kijk voor meer informatie op www. stolpersteine.com. 

Bron: De Blauwkai , Jaargang 1, 18 Februari 2016  ( Uitgave van de gemeente Ridderkerk) 


